Cursus Landschapsambassadeur

Kerken, kruisen, kapellen en kloosters

Dat de regio in het verleden bijna 100
procent katholiek was, is goed te zien
aan de vele kleine en grote
monumenten van vroomheid die in het
landschap aanwezig zijn. De
dorpskerken zijn daar de meest in het
oog springende getuigen van. Vele
godshuizen stammen uit de

Schilderij van de oorspronkelijke kerk van Grubbenvorst
(1749)

Middeleeuwen en zijn sterk beschadigd uit de
Tweede Wereldoorlog gekomen. Na de oorlog
zijn deze kerken weer herbouwd en uitgebreid.

In de Middeleeuwen was het een veel voorkomend
gebruik om wegkruisen te plaatsen om wegsplitsingen of
kruisingen te markeren. De motieven om een kruis op te
richten varieerden nogal: uit dankbaarheid bij genezing of
grondverwerving, tegen oogstschade, ter herinnering aan
de evacuatie etc.

Huidige kerk van Grubbenvorst
OLV Ten Hemelopneming

Moordkruis Grootraay Modern kruis Kogelstraat Veldkruis Broekhuizerdijk Veldkruis Blaktweg
Grubbenvorst Hegelsom 1pmelderslo Sevenum




Veldkruis op het Hoogbroek in Sevenum Veldkruis op het Grootveld in Kronenberg

Daarnaast werden op markante punten in het buitengebied
veldkapelletjes gebouwd. Door de uitbreiding van de dorpen
liggen die in een aantal gevallen nu binnen de bebouwde kom.
Elk kapelletje had zijn eigen heilige die werd vereerd. Deze
kon worden aangeroepen als men dat nodig achtte.
Bijvoorbeeld bij tandpijn, veeziektes, voor de vruchtbaarheid,
de vrede, enz.

Dorpskapel St Jozef, Horst

Veldkapel St. Goar, Meerlo Veldkapel St. Donatus, Sevenum Dorpskapel OLV Ter Nood, Sevenum




Op sommige plekken
werden kapel en kruis
met elkaar
gecombineerd. Zoals
in Sevenum en
Broekhuizenvorst.

Kruisbeeld op Annakapel, Sevenum Annakapel en kruis, Broekhuizenvorst

Een bijzonderheid vormen de
kruiswegstaties in het
processiepark achter de kerk
in Tienray. Hier wordt in
veertien kapelletjes de
lijldensweg van Christus
afgebeeld.

Processiepark in Tienray Kruiswegstatie in het processiepark

Het is de moeite waard om de Tienrayse
kerk ook van binnen te bekijken. Tienray is
al sinds 1875 officieel een bedevaartsoord
en wordt met pauselijke goedkeuring ook
wel “Klein Lourdes” genoemd. In de kerk is
een replica van de Franse Lourdesgrot
gebouwd. Tot de jaren 60 trok Tienray
jaarlijks duizenden bedevaartgangers.

In augustus worden in Tienray nog altijd de

jaarlijkse Mariafeesten gevierd.

Lourdesgrot in Tienray




Vanaf de 19° eeuw zijn er in de gemeente door religieuze organisaties een aantal kloosters

gesticht. Deze kloosters hebben inmiddels allemaal een andere functie gekregen.

Voormalig klooster van de Zusters Ursulinen, Voormalig klooster van de Zusters van het
Grubbenvorst Kostbaar Bloed, Tienray

Voormalig klooster van de Kleine Zusters

. Voormalig klooster van de Paters van
van de H.Joseph, Meterik

Oblaten, Evertsoord




Links:

Kerken In Horst aan de Maas

Kruisen en kapellen in Limburg

Klein Lourdes

Kerkschatten In Horst



http://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/bezienswaardigheden/regio-horst-aan-de-maas
http://www.skkl.nl/index.php?p=zoek
http://www.kleinlourdes.nl/
http://www.kerkschattenhorst.nl/info/sint-lambertus-parochie
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