Welkom op het dorpsommetje
“Rundje um America”

America is relatief jong dorp met zo’n 2200
inwoners. In 1891 werd de parochie St. Joseph
opgericht. Vanaf ca. 1850 was er al enige
bewoning. Er vestigden zich keuterboertjes en
veenarbeiders. America is genoemd naar het
grote overzeese Amerika. De aanleg van de
spoorlijn (Venlo - Eindhoven) in 1866 vormde de
aanzet tot de ontwikkeling van deze nederzet-
ting in de Peel.

Het dorp lag in het grote veen- en heideland-
schap van de Peel. Zoals in andere veenkolonién
was het leven er hard en moesten de mensen
hard werken voor weinig geld. De keuterboeren
en veenarbeiders, de turfstekers hadden een
moeilijk bestaan. De samenredzaamheid was
groot. Dit heeft mede het karakter van de
Americanen gevormd. America dat stiét (nog
steeds)! In de loop van de afgelopen 125 jaar
heeft het dorp zich ontwikkeld tot een actieve
gemeenschap waar het goed vertoeven is.

De St. Werkgroep Oud America, de dorpsonder-
steuners van America Left in samenwerking met
enkele bewoners en de St. Landschap Horst aan
de Maas zijn de initiatiefnemers en samenstel-
lers voor deze wandelroute door het centrum
van America. Onderweg kunnen de wandelaars

kennis maken met een grote variéteit aan gebou-
wen, kunstwerken en historische uitingen over de
geschiedenis van ons dorp America. In totaal zijn
er zo’n 30 plekken waar iets moois te zien is.

Het 2,5 kilometer lange Rundje um America is
herkenbaar aan het logo met de non en loopt
vanaf het startpunt bij het kerkplein richting
Nusseleinstraat en de Kabroekstraat. Via het
Ceaciliahof en de Zouavenstraat richting
Kerkbosweg naar het nieuwe woongebied Aan de
Kerkenbos. Via de Wouterstraat komen we in het
voormalige openluchttheater Beukenhof en langs
café Boéms Jeu weer richting de kerk. Op de route
is er meestal ook wel ergens gelegenheid om iets
lekkers te nuttigen.

Op alle bezienswaardigheden staan of
infobordjes of is er met een QR-code meer
informatie beschikbaar.

Het nieuwe woongebied Aan de Kerkenbos is nog
niet gereed. Hier komen straks de Hub van
Doornestraat en het Ben Kleuskenshof. Tijdelijk is
er een kleine omleiding achter langs dit gebied.
De omleiding is op het kaartje met een stippellijn
aangegeven.




Het Rundje um America gaat langs de
volgende, gebouwen, historische en
creatieve uitingen in het dorp:

Dorpspomp bij de kerk

St. Jozefkerk Rijksmonument
Plaquette kerkrazzia 8-10-1944

Kiosk- Kunstwerk Leven en vrij zijn”
Attentietegel Wachtpost 16 (overzijde)
Oude school Nusseleinstraat-
Stolpersteine Nusseleinstraat 10
Attentietegel Nusseleinstraat
Kunstwerk d’n Turfsteker

0. Attentietegel Turfstekersplein
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Dorpshofje “Ceaciliahof”
Zouavenstraat

Informatiebord “Kerkbos”

Ben Kleuskenshof en

Huub van Doornestraat (n.v.t.)
Kunstwerk Grad Poelsstraat
Kunstwerk Meister Rongen
Beukenhof- Openluchttheater
Informatiebord Turfstekerspad/
Plekske van Geluk

Kunstwerk Vreemde Vogels

Nr 1 en 6 Attentietegels

Oude school-Station America
Boéms Jeu- dorpscafé

Bent u “in” voor een langere wandeling?
Dan is het 8 km. lange Turfstekerspad zeer
aan te bevelen.

Kijk ook bij:

www.oudamerica.nl
www.landschaphorstaandemaas.nl - wandelroutes
www.americaleft.nl

- America

A <o Left

Landschap
Horst aan de Maas

22. Kerkwoningen

23. Hub van Doorne (geboortehuis)

24. Informatiebord Kabroeksebeek op de brug
25. Oudheidkamer “de Moeek”

26. Attentietegel Klooster nu ’t Laefhoes

27. Muurschildering Aan de Brug

28. 't LaefHoes met kunstwerken

29. De Kloostertuin - Kunstwerken

30. Dikste boém van America in tuin Pastorie
31. Oude grafmonumenten/ kerkhof

Wij wensen u veel wandelplezier.
Wandelen en cultureel erfgoed snuiven
is goed voor de mens!!



