
Een processieweg met kruiswegstaties beginnend in het park “Over de Beek” door de  
Burgemeester van Berghstraat tot de kerk. Op de brug prijkt het beeld van Johannes Nepomuk,  
de heilige van zwijgende biechtvaders en bruggen. De eerste kapelletjes na een ontwerp van Caspar 
Franssen werden in 1913 geplaatst. Ze zijn gemaakt van gekleurde bakstenen en bevatten verschillende 
handgemaakte kruiswegstaties in reliëf. Het park wordt door vrijwilligers met liefde onderhouden.  
Het houten bruggetje is aangelegd door vrijwilligers van Klein Lourdes.

“Laat uw hart spreken, oordeel niet” staat op het bruggetje - een prachtig advies voor ieder mens: luister  
naar je hart, want dat klopt. In de stilte van dit park krijg je hiervoor alle ruimte: Wat vertelt jouw hart je?

De spreuk op het bruggetje nodigt uit tot stilstaan tussen dat wat zou kunnen zijn en dat wat was.  
Een momentje van “Wat als…?” Neem plaats op het bankje en denk aan een positief moment in je leven:  
tijdens je opleiding of werk, een bijzonder uitje of een reis, de geboorte van je kind… Herinner je aan  
de omstandigheden hoe dit moment tot stand kwam. Stel je nu voor dat een van deze omstandigheden  
anders waren geweest, dat je bijvoorbeeld niet toevallig van dat baantje had gehoord waar je nu zo  
tevreden mee bent of dat je het geld voor de reis niet had gehad. Hoe zou je leven er dan nu uit zien?  
Wees dankbaar voor hoe het wel is gegaan. 

Beleef nog meer geluk!
Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:  
www.plekskesvangeluk.nl
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